
organiseert een begeleide groepsreis 
naar

zaterdag 29 april tem dinsdag 2 mei 2023
Van Iseghemlaan 108 
8400 Oostende  
Tel. 059/51.49.51 
BTW BE 0450.583.113

KRAKAU

Krakau, parel aan de Poolse kroon, was tot 1609 de hoofdstad van Polen. De stad is ontstaan aan de Wawelheuvel 
aan de rivier de Wisla. Hier bouwden de koningen hun kasteel en kathedraal. Ze werden er gekroond en velen zijn er 
begraven. 
De stad dankt haar mooie uitzicht aan de late middeleewen en renaissance, en wordt hierdoor ook wel het Florence van 
Polen genoemd. Tijdens de 2de wereldoorlog heeft de stad geen schade opgelopen. 
Het is een jeugdige stad, er zijn meer dan 150.000 studenten.
Het is een gezellige stad, met veel restaurantjes en bars, ook ondergronds..
Het is een in-Christelijke stad, er zijn meer dan 130 kerken.
Het is een stad die uitnodigt om bezocht te worden …..

Dag 1
Vlucht via Warschau met LOT (Poolse 
luchtvaartmaatschappij) vertrek 07.40 u 
uit Brussel met overstap in Warschau. 
Aankomst in Krakau 11.20 u.
Bij aankomst is er een transfert per 
autocar naar ons hotel Wyspianksi. Het 
hotel is zeer goed gelegen, dicht bij het 
centrum van de stad.

In de avond is er een korte wandeling voorzien: via de Planty, de groene 

gordel die werd aangelegd in de 19 de eeuw waar de vesten zich bevonden 

tot aan de Barbakan, een verdedigingstoren uit de 15de eeuw. Door de St-

Florianuspoort, volgen we een stukje van de koningsroute en komen zo op 

het mooie marktplein, de Rynek Glowny. Hier zijn heel wat indrukwekkende 

bezienswaardigheden: de mooie lakenhal uit 1300, de Mariakerk, de 

Raadhuistoren ... Hier bevinden zich vele ondergrondse cafés, men 

spreekt van de ‘onderwereld’. Vroeger was het een ontmoetingsplaats voor 

opstandelingen, tegenwoordig zijn er jazzcafés, cabaretbars en bistro’s.

Dag 2 
2de deel van de wandeling: het vervolg van de koningsweg, vanaf 
de grote markt volgen we de Florianussteeg, via de vele kerken, de 
Dominicanerkerk, de Petrus en Pauluskerk, de Andreaskerk. We komen 
bij de Wawelburcht en Wawelkathedraal. Eens het centrum van de 
geestelijke en wereldlijke macht. Vrij bezoek aan de kathedraal, de 
hof- en grafkerk van de Poolse vorsten. De 13- ton wegende Sigismund 
klok hangt er in de toren. We keren terug via de Kanunnikensteeg. 
Geestelijken, die wisten waar ze het mooist konden wonen, creëerden 
hier luxueuze paleizen in een bijna landelijke sfeer. We bezoeken de 
Franciscanerkerk, een van de belangrijkste bezienswaardigheden van 
de stad. Zeer mooi is het glasvenster ‘God de Vader’ van Stanislas 
Wyspianski. Aan de overkant bevindt zich het aartsbischoppelijk paleis. 
Op de binnenkoer staat een groot beeld van de zoon van de stad, Karol 
Wojtila, die aartsbisschop was van Krakau en later kardinaal en, paus 
Johannes Paulus II. Zo komen we terecht in de universiteitswijk. Het 
universiteitsgebouw, het Collegium Maius, ademt de sfeer van een 
klooster, en voert ons terug in de Middeleeuwen. In Krakau werd de 
eerste Europese leerstoel astronomie opgericht, hier studeerde Nicolas 
Copernicus, de trots van de universiteit.

De Mariakerk en de Raadhuistoren

Wawelburcht en Wawelkathedraal

Johannes Paulus II

Nicolas Copernicus

met reisleider Patrick Vandemoortele



Dag 4: Terugvlucht naar Brussel vertrek Krakau 18.25 u met overstap in Warchau. Aankomst in Brussel om 22.25 u

Inbegrepen: Vlucht en begeleiding
Niet inbegrepen:  
Persoonlijke uitgaven, verzekeringen, 
uitstappen en eventuele 
brandstoftoeslag

Single toeslag: € 80 - driepersoonskamer -€ 10/pp
De prijzen van de uitstappen zijn: 
      • De zoutmijn Wieliczka: € 55
      • Auschwitz: € 45 
Beide excursies in een pakket: € 95

Dag 3: Bezoek aan de wijk Kazimierz en Auschwitz en 
Birkenau.
Kazimierz: de Joodse wijk. De koning Casimir liet alle 
Joden in Krakau in de zelfstandige stad wonen. Ze 
leefden in een getto maar kregen bescherming van de 
koning. Zo woonden hier tot voor WOII 70.000 Joden. 
Bijna allen van hen overleefden de Holocaust niet. Nu 
wonen er niet veel Joden meer, maar heel wat synagogen 
werden gerestaureerd. Na 1945 was het een arme 
wijk, maar sedert de opname van de film van Spielberg 
‘Schindlers’ List’ is het een levendig deel geworden. 
Huizen werden opgeknapt en er kwamen veel gezellige 
bars en restaurantjes, sommige met live muziek.

Niet inbegrepen in de wandeling, maar kan altijd zelf 
bezocht worden: 

- Fabriek van SCHINDLER, is een museum, toont de 
periode van de bezetting (1939-1945), het leven van 
de Joden, de deportaties, het fabrieksleven, hoe Oskar 
Schindler zich inzette om vele Joden van de dood te 
sparen. Aan de ingang staat te lezen: wie een leven 
redt, redt de hele wereld….

Fabriek van Schindler

In de namiddag, uitstap naar het concentratie-en 
vernietigingskamp Auschwitz en Birkenau.

Dit is ook een georganiseerde uitstap met Engelstalige 
gids (misschien Nederlandstalige bij genoeg aantal 
deelnemers) Ophaling aan het hotel. Duur: ± 5 uur.

Auschwitz, ligt op een 70 km van Krakau. Het was het 
grootste straf-en vernietigingskamp van de nazi’s. Het 
eerste deel van het bezoek is aan het Basiskamp 1. 
Via de poort met opschrift ‘arbeit macht frei’ kwamen 
duizenden Joden binnen in het kamp. Velen wisten niet 
dat de ‘vrijheid’ synoniem stond voor de ‘dood’. In een 
van de blokken liggen stapels haar, kleren, schoenen, 
koffers, speelgoed, en er is duidelijk te zien dat niet alleen 
mannen en vrouwen maar ook vele kinderen werden 
vermoord. Na het bezoek van Auschwitz I gaat het met 
de bus naar Birkenau, het grote vernietigingskamp. Hier 
kwamen honderdduizenden Joden toe, van over gans 
Europa. Slechts 20% van hen werd bekwaam gevonden 
om te ‘werken’. De rest werd meteen naar de gaskamers 
geleid. 
Het is een innemend bezoek dat je niet onbewogen 
laat. Het is een van de donkerste bladzijden uit onze 
geschiedenis.

Birkenau

Auschwitz

Na de middag, mogelijkheid tot het bezoeken van 
de zoutmijn–labyrint Wieliczka. De mijn ligt op 
ongeveer 15 km van de stad. Zout, het goud van de 
middeleeuwen, werd er door mijnwerkers ontgonnen 
en door paarden naar boven gesleept. Beneden 
maakten ze een kathedraal en vele beelden in zout. 
Het is een van de topattracties in Polen.

Dit is een georganiseerde uitstap, olv een 
Engelstalige gids, met ophaling aan het hotel. 

Zoutmijn-labyrint Wielicska

Er kan bij Azuriet reizen een annuleringsverzekering afgesloten worden. 
De annuleringsverzekering bedraag 5.8% op de reissom.
Annulerings- en bijstandsverzekering bedraagt 7,5 % op de reissom .
 
Annuleringsvoorwaarden:  Tot 60 dagen voor vertrek €100 per persoon, 
 60-32 dagen voor verrek 50%, - 32 dagen = 100%

Minimum 20 deelnemers 

PRIJS:
€ 640 per persoon

(op basis van een 
dubbele kamer

en ontbijt

Meer info en inschrijving via 
azuriet.oostende@gmail.com
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